Met Zink met me mee brengt Suzy Dexter haar eerste Nederlandstalige single uit. Een verrassend nieuw geluid. 

Het begon….nou nee, het eindigde in 2017 toen Suzy bij een ernstig ongeval betrokken raakte en noodgedwongen was te stoppen met muziek maken. 

Zou het blijven bij 3 Engelstalige albums (waarvoor 4 en 5 sterren) en het nooit uitgebrachte album van Suzy & The Rangers?

Suzy revalideerde, trainde en knokte zich een weg terug… 
 
Schrijven bleek lastig geworden omdat haar brein niet zo snel meer werkte als voorheen… maar soms, als ze achter de piano zat en verzuchtte: “Lieve heer ik wil niet meer want alles doet me zeer", kon ze toch niet laten de gitaar te pakken en probeerde ze er een liedje van te maken. Tot haar eigen verbazing werd het een Nederlands liedje. 

Om die allereerst song moest ze zelf lachen. De tweede zin was namelijk: “Ik ben niet vlug mijn spieren stug en ook een stramme rug.” Maar haar eerste Nederlandstalige song was wel geboren, meedogenloos, eerlijk, vol humor en zelfspot en gelukkig nog steeds die poëtische inslag…en toen begon het weer te stromen... Suzy  schreef 10 songs over lijden, liefde, ongeluk, vallen en opstaan, hoop, verloren jeugd en overgave. Kwetsbaarder en krachtiger dan ooit.
